Daguitstap naar Averbode

29 maart 2026

Op zondag 29 maart gaat het uurwerkgezelschap op
daguitstap naar Averbode.

Geschiedenis van de Abdij

De abdij van Averbode werd gesticht in 1134. Sindsdien
leven de norbertijnen ononderbroken op deze plaats.

Luchtzicht op de abdij

De abdijgemeenschap bestaat in de aanvang uit
priester, broeders en zusters.

Vooral onder abt Gerard vander Scaeft (1501-1532)
kent de abdij een bloeiperiode op geestelijk en
materieel vlak.

De godsdienstoorlogen betekenen een catastrofe voor
het hele land, ook voor de abdij. In 1578 moet de
gemeenschap Averbode verlaten.

Abt Matthias Valentijns (1591-1635) keert terug naar
Averbode en bouwt de abdijgemeenschap op menselijk
en materiaal vlak opnieuw op.

Tussen 1664 en 1672 werd de nieuwe barokke
abdijkerk gebouwd.

In 1796 schaft de Franse overheid de kloosters af, ook
de norbertijnen van Averbode moeten hun abdij
verlaten.

In 1834 herbeginnen vijf overlevende norbertijnen van
Averbode het kloosterleven in de abdij.

Rond 1900 bloeit de abdij opnieuw en zendt haar leden
uit met talrijke nieuwe activiteiten: de publicatie van
boeken en tijdschriften, missies in Brazilié en
Denemarken, talrijke parochies, later ook
onderwijsinstellingen en een uitgebreid gastenkwartier
met retraitehuis.

Op 29 december 1942 vernielt een grote brand het
centrale abdijgebouw. De kerk blijft gespaard.

In 2001 wordt het nieuwe altaar gewijd als afsluiting
van een restauratieperiode van de kerk, die begon in
1969 met een 10 jaar lange restauratie van de
buitenkant van de kerk.

Bezoek aan het woongedeelte van De Abdij

Het binnenplein en een deel van de abdijkerk zijn vrij
toegankelijk voor bezoek. In deze daguitstap gaan we

echter ook het woongedeelte van de abdij bezoeken.

De sacristie met houtsnijwerk uit Namen

We nemen een kijkje in onder meer de sacristie,
versierd met houtsnijwerk uit Namen, De kapittelzaal,
de pandgang en het retabel uit de 16° eeuw.

De abdij heeft ook een 10-tal staande uurwerken in zijn
bezit. We gaan uiteraard de belangrijkste meer in detail
bekijken, zoals de uurwerken van uurwerkmakers
Peeters, een staande klok van Henri Rossius uit Luik,
de moederklok van Michiels uit Mechelen en de
huisklok van prelaat Simon Braunman uit 1747 met
aanduiding van het uur, de dag, de week, de maand en
het dierenriemteken.

De huisklok van prelaat Simon Braunman



Het klompenmuseum

Het klompenmuseum bevindt zich op ongeveer 1 km
afstand van de abdij van Averbode.

Het klomenmusem

Sinds 1988 bestaat er in Laakdal een klompenmuseum.
De vrienden van het museum vzw richtten het op als
eerbetoon en herinnering aan de klompenmakers die
in de 199 en in de 20°* eeuw Laakdal en omstreken van
schoeisel voorzagen. Vooral de deelgemeente Vorst,
waar het museum oorspronkelijk gevestigd was, was
een Mekka van de klompennijverheid met export in de
hele regio.

Tijdens ons bezoek krijgen we een demonstratie van
hoe uit een driehoekige klomp wilgenhout een perfect
passende houten schoen gesneden wordt. Naast het
handmatig maken komt ook het machinaal werken aan
bod. Een vorm- en een heulmachine uit 1928 zijn nog
steeds in bedrijf. Dit alles wordt begeleid door een gids
die de evolutie van het klompen maken schetst vanaf
de 15% tot midden 205" eeuw.

Het avondmaal in de afspanning Den Eik

Als afsluiting van ons bezoek aan Averbode, nemen we
samen een avondmaal in de afspanning “Den Eik”.

Afspanning “Den Eik”

Programma

14:00 u aanvang bezoek aan de abdij van Averbode
16:00 u: even verpozen in de afspanning “Den Eik”
17:00 u: bezoek aan het klompenmuseum

19:00 u: avondmaal

Deelnamekosten:

Abdij + receptie + klompenmuseum + avondmaal:
95,00 €/pp.

Abdij + receptie + klompenmuseum:
45,00 €/pp.

Inschrijven:
Ten laatste op 8 maart 2026 via mail naar:

boon.geert@skynet.be

en door overschrijving van het verschuldigde bedrag op
de rekening van het Uurwerkgezelschap:

BE51 0016 0642 3262

BIC: GEBABEBB

Met de vermelding van naam deelnemer, Daguitstap
Averbode.

Meer informatie:
Geert Boon

boon.geert@skynet.be

Eddy Vansevenant

eddy.vansevenant.holsbeek@gmail.com

www.hetuurwerkgezelschap.com




